
Watou:	  inhuldiging	  pastoor	  Cyriel	  Devisschere



Op  31  oktober  1937  wordt  E.H.  Cyriel  Devisschere  plech<g  ingehuldigd  als  pastoor  
van  Watou.  De  huizen  van  het  dorp  zijn  versierd  met  spreuken  en  guirlandes.  
Begeleid  door  de  notabelen  van  het  dorp  en  voorafgegaan  door  de  Suisse  
(ordehandhaver  in  de  kerk)  Achiel  Swaels,  is  een  stoet  op  weg  naar  de  kerk.



Poperinge:	  burgemeester	  Deschodt



Bij  de  inhuldiging  van  Lucien  Deschodt  in  1947,  als  burgemeester  van  Poperinge,  
mocht  Emiel  Desmyter  in  naam  van  de  boerengilde  een  ruiker  bloemen  aanbieden  
aan  de  gehuldigde.  Zijn  moeder,  Florida  Louwaege,  met  zwarte  sluier  aan  haar  
hoed,  hielp  hem  hierbij.  Op  de  foto  zien  we  verder  nog  Albert  Denys.



Krombeke:	  toespraak	  van	  de	  burgemeester



Burgemeester  Valère  Deblock  <jdens  een  toespraak.  Van  links  naar  rechts:  Gaston  
Verfaillie  (gemeentesecretaris),  burgemeester  Valère  Deblock  en  Gerard  Boury  
(voorziUer  Commissie  Openbare  Onderstand).



Proven:	  huldiging	  meester	  Henri	  Prinzie



Met  oktoberkermis  in  1955  werd  meester  Henri  Prinzie  in  de  bloemen  gezet  voor  
zijn  25  jaren  onderwijs.  Hier  samen  met  de  burgemeester  en  de  andere  
onderwijzers  van  de  gemeentelijke  jongensschool.  Van  links  naar  rechts:  Alfons  
Debergh,  Henri  Prinzie,  burgemeester  (en  baron)  Charles  d'Udekem  d'Acoz  en  
Roger  Pareyn.



Haringe:	  Pater	  Joris	  Declercq



Ieder  jaar,  onder  impuls  van  Pater  Joris  Declercq,  werd  door  de  Haringse  
cultuurgemeenschap  een  veldkapel  opgefrist,  die  dan  op  15  augustus  wordt  
ingewijd.  De  band  met  de  andere  kant  van  de  schreve  wordt  zo  aangehaald.  Hier  
de  herinzegening  van  Brutsaertskapel  in  Rexspoede.  Jules  Declercq  (links)  hee`  
het  opschri`  herschilderd,  het  klinkt  als  volgt:  H.Maria	  Moeder	  Gods	  tot	  U	  ist	  dat	  

wy	  vlugten	  toont	  allerliefste	  dat	  gy	  onze	  opperste	  Heilige	  Moeder	  zyt,	  aenhoort	  
ons	  droevig	  zugten	  Amen.	  Verder  zien  we  pater  Joris  Declercq,  Gilbert  Kinget,  Kurt  
Neuville  en  Paula  DesmyUere.



Reningelst:	  priester	  Gerard	  Verdonck



Gerard  Verdonck  werd  geboren  op  de  Kasteelhoeve  te  
Reningelst  op  2  oktober  1912.  Op  16  april  werd  hij  in  
Brugge  priester  gewijd  waarna  hij  in  Zillebeke  tot  
onderpastoor  benoemd  werd.  In  dezelfde  funcFe  
kwam  hij  nadien  op  de  O.L.V.  parochie  in  Poperinge.  Hij  
werd  pastoor  in  Staden,  Vijfwegen.  Hij  werd  rustend  
medewerker  in  Boezinge  en  nadien  genoot  hij  een  
zalige  rust  in  Home  Vrijzicht  te  Elverdinge.



Abele:	  gouden	  priesterjubileum	  E.H.	  Thelliez	  
1947



Pastoor  Thelliez  stapt  naar  de  kerk  voor  de  eredienst  
ter  gelegenheid  van  zijn  gouden  priesterjubileum.  Hij  is  
vergezeld  door  Monseigneur  Delannoy,  vicaris-‐generaal  
van  het  bisdom  Rijsel.  Na  hen  volgen  de  Abeelse  
verenigingen.



Sint-‐Jan-‐ter-‐Biezen:	  pater	  Marcel	  Neels	  
1958



Pater  van  Afrika  Marcel  Neels  was  de  zoon  van  ACW-‐
senator  Gerard  Neels  uit  Brugge.  Tijdens  de  Tweede  
Wereldoorlog  werd  hij,  samen  met  vele  andere  kinderen,  
ondergebracht  op  een  hoeve  op  de  'boerebuiten'.  In  een  
mailtje  schreef  hij  in  2011  daarover  het  volgende:  "Onder	  
de	  oorlog	  mocht	  ik	  verschillende	  grote	  vakanties	  op	  het	  
hof	  van	  de	  Notredames	  doorbrengen	  om	  aan	  te	  mesten.  Ik	  
was	  een	  stadsmus	  die	  veel	  te	  snel	  groeide	  als	  adolescent.	  
Wij	  in	  Brugge	  waren	  gerantsoeneerd,	  met	  bonnetjes,	  en	  
mijn	  voeding	  was	  dus	  onvoldoende.	  De	  Kerk	  had	  een	  
initiatief	  genomen	  van	  aan	  sommige	  boeren	  te	  vragen	  
stadskinderen	  op	  te	  nemen.	  De	  familie	  Notredame	  had	  dat	  
aanvaard.	  Ik	  was	  dus	  de	  uitverkorene	  om	  door	  hen	  
geholpen	  te	  worden.	  Het	  waren	  heuglijke	  weken	  want	  ik	  
was	  in	  de	  goede	  lucht,	  kreeg	  goed	  eten	  en	  leerde	  het	  leven	  
van	  een	  boerenbedrijf	  en	  van	  de	  hoppekweek	  kennen	  en	  
appreciëren.	  Het	  waren	  ook	  heel	  fijne	  mensen.	  Ik	  weet	  niet	  
meer	  precies	  of	  ik	  daar	  drie	  of	  vier	  zomers	  mocht	  zijn.	  
Nadien	  ben	  ik	  ingetreden	  bij	  de	  Witte	  Paters,	  en	  ze	  waren	  
ook	  op	  mijn	  eremis	  in	  de	  kathedraal	  van	  Brugge	  in	  1952.	  Ik	  
ben	  hen	  heel	  mijn	  leven	  dankbaar	  geweest	  en  heb	  hen	  
telkens	  bezocht	  als	  ik	  uit	  Afrika	  op	  verlof	  kwam."  Dit  was  
één  van  die  bezoeken  rond  1958  bij  Anna  Notredame,  
weduwe  van  Georges  Outtier  te  Sint-‐Jan-‐ter-‐Biezen.  Van  
links  naar  rechts:  senator  Gerard  Neels,  pater  Marcel  
Neels,  (echtgenote  Marcel  Neels),  Eli  Neels  en  Fabienne  
Neels.  Bemerk  ook  de  statige  Plymouth  Cambridge  met  
parlementaire  nummerplaat.



Abele:	  Burgemeester	  Walter	  De	  Sagher	  
1969



Burgemeester  Walter  de  Sagher  van  Poperinge  en  de  
Poolse  generaal  Maczek  laten  zich  fotograferen  aan  de  
grensovergang  van  Abele.  Hier  bereikten  de  geallieerde  
bevrijders  voor  het  eerst  Poperings  grondgebied.



Krombeke:	  burgemeester	  Valère	  Deblock	  



Burgemeester  Valère  Deblock  was  50  jaar  lang  
burgemeester  van  Krombeke  tot  aan  de  fusie  met  Proven  
in  1971.


